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Maandweetjes

BEDANKT VOOR DE VOORBIJE SAMENWERKING:

Zoë Mermuys ( logistiek medewerker Stil Geluk)

WELKOM AAN:

Maurice Van Der Hoeven ( Morgendauw)

Hector Lievens ( Stil geluk)

Inamahoro Gertrude ( zorgkundige Morgendauw)

VEEL BETERSCHAP:

Alaimo Barbara ( nachtdienst)

Veneta Metova ( poetsdienst)

PROFICIAT AAN:

We wensen Astrid Van den Stock en haar man een dikke proficiat met de geboorte

van hun zoon, Felix!

Connie De Neve werd ook fiere oma van een ferme kleinzoon, Cyril, ook dikke

proficiat!
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KERSTMIS

Als ik één dag God zou kunnen zijn

dan zorgde ik voor niet verontreinigde sneeuw

dan stelpte ik de wonden en dempte de pijn

dan klonk er nooit meer een angstschreeuw.

Als ik Sinterklaas zou zijn voor een keer

dan gaf ik iedereen te eten en te drinken

dan geen restjes van de vuilnisbelt meer

dan zou het lachen ook weer gaan klinken.

Als ik mijn leven lang mens zou zijn

dan zou ik mijn handen reiken om te helpen

en problemen helpen oplossen, als waren het die van mij

dan zou ik de fanatici hun fanatisme stelpen.

Als ik..., was maar een droom vannacht

maar dromen willen wel eens uitkomen.

Als iedereen nou eens over deze droom nadacht

en als het even kan, er ook van gaat dromen.

Kerstmis, een feest met veel sfeer,

gezelligheid en cadeaus (elk jaar meer).

Liefde en vrede staan op deze dagen centraal,

de kerstgedachte kennen we tenslotte allemaal.

Maar voordat we het weten, is januari gekomen

en worden we door andere zaken in beslag genomen.

Elke dag Kerstmis is wat veel voor een mens,

één keer per week, dat lijkt ons een mooie wens!

DECEMBER 2025
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Wist je dat?
️W️ist je dat... december zijn naam kreeg van het Latijnse woord decem, dat

‘tien’ betekent? In de Romeinse kalender was december oorspronkelijk de tiende

maand van het jaar.

Wist je dat... de eerste versierde kerstbomen al in de 16e eeuw in Duitsland

stonden? Mensen hingen er appels, noten en koekjes in — echte lekkernijen in

plaats van kerstballen!

Wist je dat... het aansteken van lichtjes in december symbool staat voor hoop

en warmte? Dat gebruik stamt nog uit de tijd dat men met kaarsjes het donker

probeerde te verdrijven.

Wist je dat... sneeuwvlokken altijd zeshoekig zijn, maar geen twee vlokken

precies hetzelfde zijn? Iedere sneeuwvlok is uniek — net als wij allemaal!

Wist je dat... wollen handschoenen pas in de 14e eeuw populair werden? Vóór

die tijd bond men doeken of vachten om de handen om warm te blijven.

Wist je dat... de eerste kerstkaarten rond 1843 werden verstuurd in Engeland?

Ze werden toen met de hand getekend en waren echte kunstwerkjes.

Wist je dat... het gebruik van sokken aan de schoorsteen bij Sinterklaas of

Kerstmis van een legende komt? Volgens het verhaal gooide Sint Nicolaas

vroeger gouden munten in de sokken van arme kinderen.

Wist je dat... schaatsen al meer dan 1000 jaar oud zijn? De eerste schaatsen

waren gemaakt van dierlijke botten en werden met leren riemen onder de voeten

gebonden.

Wist je dat... het lied Stille Nacht in 1818 voor het eerst werd gezongen in

Oostenrijk? Het werd begeleid op een gitaar, omdat het orgel van de kerk kapot

was.

Wist je dat... warme chocolademelk vroeger als medicijn werd

voorgeschreven? Artsen dachten dat het goed was tegen vermoeidheid en een

sombere stemming — misschien hadden ze wel gelijk!

December is de maand van de lichtjes, samen zijn en warmte in huis.

Of je nu geniet van de geur van versgebakken koekjes, een kerstliedje op de radio

of een tas warme chocolademelk,

het zijn de kleine momenten die deze maand zo bijzonder maken.

Fijne decembermaand gewenst!

DECEMBER 2025
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Oude liedjes

Jo Vally Ð Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht

Alles slaapt, eenzaam wacht

Bij het Kindje, 't hoog heilige paar

Rond de kribbe zingt d'engelenschaar

Slaap in hemelse rust

Slaap in hemelse rust

Stille nacht, heilige nacht

Davids zoon, lang verwacht

Wordt door d'herders begroet in de stal

Op de bergen klinkt vredegeschal

Heil de redder is daar

Heil de redder is daar

Stille nacht, heilige nacht

't Goddelijk kind, vreedzaam wacht

Liefde spreekt uit zijn mondeken teer

Komt, kniel allen bij 't kribbeken neer

Schenkt Hem allen uw hart

Schenkt Hem allen uw hart

DECEMBER 2025
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Estelle Geeroms
geboren op 26 mei 1936
in ons WZC sinds 17 april 2025

Ik ben geboren te Denderhoutem op 26 mei
van het jaar 1936. Ik ben nu 88 jaar oud.
Mijn moeder heette Rachel en vader was
August. Ik had nog 1 broer en 3 zussen.
Mijn moeder was stikster in de
kledingsector en mijn vader was
landbouwer op onze eigen boerderij. We
verkochten thuis kolen en hout om de kost
te verdienen. We hadden op onze boerderij
kippen, koeien, paarden, …. Ik ben een
grote dierenvriend.
Ik ging naar school in Denderhoutem
daarna ging ik naar de middelbare school in
Ninove. Na mijn schoolperiode ging ik
werken te Ninove. Ik maakte daar kantwerk,
daarna ben ik gaan werken als stikster tot
mijn 16 jaar. Dan ging ik werken in Aalst in
de weverij, daar stonden ongeveer 80
weefgetouwen. De textielsector was in onze
tijd één van de grootste sectoren die er
bestond.
Ik was graag onder de mensen, ik ben een
heel sociaal iemand en als ik niet onder de
mensen kan zijn ben ik niet content. Dat
was ook al zo toen ik jong was dus ik ging
graag naar de kermis en daar leerde ik dan
ook mijne Marcel kennen. Dat was met de
kermis op Terjoden in een danszaal. Ik ging
ook heel graag samen naar de cinema.
Ik was 21 jaar oud en Marcel was 28 jaar
toen we trouwden. We zijn eerst 4 jaar zo
samen geweest.
We bouwden samen ons huis te
Denderhoutem op hetzelfde stuk grond
waar mijn ouders woonden. Marcel ging
toen werken in de melkerij op Terjoden,
daarna vond hij beter werk bij de Citroën in
Brussel, waar hij 15 jaar gewerkt heeft.
Twee jaar na ons huwelijk kregen we ons
eerste kind, een zoon die we de naam
Danny gaven. Nog een jaartje later, kort op
elkaar dus, kregen we ons meisje Carine.
Het was druk, we gingen beiden werken, en
thuis verzorgden we de beesten ook nog.

We hadden koeien, schapen, paarden,
kippen, een kat en een hond. Het was er
een gezellige boel.
Maar we waren graag buiten en onder de
mensen, zeker ik. Ik ging vaak op reis alleen
als begeleider met de jeugd, ik ben in
Zwitserland en in Lourdes geweest.
Ik zat ook in het bestuur van het ACV in
Brussel en in Gent, ik nam vaak deel aan
allerlei vergaderingen. Ook zat ik in het
bestuur van het Wit-Gele Kruis. Ik heb het
dus altijd druk gehad. Marcel zat in ’t
muziek bij de fanfare van Aaigem. We
gingen vaak naar hem gaan luisteren samen
met familie en vrienden. Marcel was ook
voorzitter bij het ACV te Denderhoutem.
Op een dag is Marcel in elkaar gezakt, hij
lag toen drie weken in het ziekenhuis. Hij
was besmet met een virus. Toen hij terug
naar huis kwam was hij nog steeds
verzwakt en viel hij veel. De oplossing was
naar het WZC komen op het kortverblijf.
Ondertussen hebben we beiden al een vaste
kamer op Stil Geluk. We zijn hier zeer
tevreden en nemen heel vaak deel aan de
activiteiten, ik ben nog steeds heel graag
onder de mensen. Ik ben ook zeer blij dat
we hier samen nog kunnen genieten van
onzen ouden dag!
We hebben echt genoten van ons leven en
we hebben er al een heel mooi leven
opzitten!

• Ons moto is nog steeds: samen uit,
samen thuis.

DECEMBER 2025
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Pastoraal

December

Op zondag 30 november is de 4-

weken durende ADVENT gestart, de

voorbereidingstijd naar het feest van

Kerstmis.

Met de Advent begint een nieuw

kerkelijk jaar. De natuur is in deze

periode donker en koud. Zo kan het

ook zijn met ons leven. Verdriet,

eenzaamheid, ouderdom kunnen ons

teneerdrukken.

De Advent wil een teken van HOOP

zijn. De Advent is een tijd van vreugde

en hoop, maar ook van inkeer en

verstilling. Deze elementen zijn terug

te vinden in de adventskrans, die op

heel wat plaatsen zal worden

aangeschaft. Het paars-rode lint is een

teken van bezinning en inkeer, de

winterharde dennentakken staan voor

het leven. Ook de cirkelvorm verwijst

naar eeuwigheid, oneindigheid: het

begin en einde haken in elkaar. Het

licht van de vier kaarsen wijst op de

pelgrimstocht naar het volle licht van

de kerstnacht: Gods Zoon, het Licht

van de wereld, komt met de

boodschap dat niet de duisternis en

de dood, maar het licht en het leven

zullen overwinnen.

25 december – Kerstmis – Het lange

wachten is voorbij!

“Het volk dat in de duisternis zat,
heeft een groot licht gezien”

Met die woorden bemoedigt de

profeet Jesaja in het Oude Testament

zijn volk. Mogen wij in deze tijd

lovende en aanbiddende mensen

zijn! Mogen wij échte verkondigers
van vreugde worden: eenvoudige

mensen die de liefde van God

zichtbaar maken! Daardoor geven we

meer vrede op aarde…

En dan kan God weer geboren

worden in ons, tot verwondering van

velen…

DECEMBER 2025
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Wat je in je
hart
bewaart,
raak je
nooit meer
kwijt

Afscheid

08/11/2025: Helena De Waele

13/11/2025: Peter Dalschaert

Je hoeft niet sterk te zijn om iets vast te
houden, maar je moet wel sterk zijn om los
te laten.

DECEMBER 2025
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Fit en gezondFit en gezond

Hoe de feestdagen feestelijk doorkomen?

Ja, in de maand december draait het vaak om eten, drinken en gezelligheid. Niet

iedereen kijkt uit naar deze periode. Je vindt het misschien teveel van het goede,

of je denkt aan deze periode omwille van slechte ervaringen in het verleden.

Toch is gebleken dat deze feestelijke maaltijden een dubbele rol spelen: je eet

niet alleen omdat je honger hebt, maar ook om samen te zijn met familie of

vrienden en tradities te vieren. Samen eten versterkt vriendschappen, drukt

verbondenheid en dankbaarheid uit.

Wat kan je doen om deze kerstperiode met glans te doorstaan?

1. Gezelligheid begint met sfeer

¥ Maak het knus: versier de kamer met lichtjes, een klein kerststukje of

fotoÕs van vroeger.

¥ Zorg voor zachte muziek of geuren (bv. kaneel, sinaasappel,

dennentakjes).

¥ Kleed je feestelijk aan, ook al is het maar met een sjaaltje of een

broche Ñ dat geeft meteen een feestgevoel.

¥ Eet samen aan tafel Ñ samen eten doet wonderen voor het gevoel

van verbondenheid.

2. Tijdens het tafelen: geniet met mate

¥ Eet rustig en praat tussendoor.

¥ Beperk alcohol tot ��n glas (of kies alcoholvrij).

3. Samen is gezelliger — hoe klein ook

¥ Nodig iemand uit of laat jezelf uitnodigen Ñ het hoeft geen groot

feest te zijn.

¥ Deel een herinnering of traditie: vertel verhalen van vroegere

feestdagen.

️ 4. Zorg voor betekenis

¥ Gebruik deze kerstperiode om dankbaarheid te tonen Ñ een kaartje,

een knuffel, een compliment.

¥ Herdenk wie er niet meer is, bv. met een kaarsje of foto.

¥ Stille namiddag Ð met warme chocomelk en zachte muziek voor wie

het liever ook eens rustig houdt.

DECEMBER 2025
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Oplossingen:

A = 5 / B=3 / C= 2 / D = 4 / E = 1
Verbind elke strofe met het juiste kerstliedje

“De sneeuw valt op de daken, in deze

winternacht.

Ik kom je hier begroeten. ‘k Heb zo lang op je

gewacht…”

“Hij loopt eenzaam door de sneeuw pa-ram-

pa-pa-pam.

Dat wat hij het liefste had. Pa-ram-pa-pa-

pam…”

“En gij, o engeltjes, komt hier ook bij.

Zingt een motetteke voor uwen Koning.

Wilt hem vermaken met uw melodij…”

Jingle bells

(Nederlandse versie)

De kleine trommelaar

Wondermooie nacht

Hoe leit dit kindeke

Bakske

vol met stro

“We rijden met z’n twee, met paard en arreslee.

Al over veld en hei, te samen zij aan zij.

Langs wit besneeuwde grond, zo rijden wij

maar rond.

En hoort de bellen, ring, ting, ting, hoe ik mijn

liedje zing..”

B

C

D

E

2

3

4

5

“Heel lang geleden, voor den allereerste keer.

Dat had ge moeten zien het was verschrikkelijk

slecht weer.

Lag hij daar te bibberen in een koude koeiestal.

In een kribbeke met nen os en een ezel dat was

al….”

1

A
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DeMEN(S)tie

Schuldgevoel — veel mantelzorgers

hebben er last van. Als je zorgt voor

iemand met dementie, is de kans

groot dat je je weleens schuldig voelt.

Misschien herken je jezelf in één van

de volgende situaties:

• Je brengt je moeder naar een

woonzorgcentrum. Was dit nu

echt nodig?

• Je neemt de autosleutels van je

vader af, omdat autorijden niet

meer veilig is. Maar neem ik hem

nu niet al zijn vrijheid af?

• Je laat je zus nog zelfstandig

wonen, ook al weet je dat ze

eigenlijk niet goed meer voor

zichzelf kan zorgen.

• Je vertelt je broer dat hun moeder

is overleden en ziet hoe

verdrietig hij wordt. Had ik dat

anders moeten zeggen?

• Je raakt geïrriteerd en zegt iets

wat je liever niet had willen

zeggen.

Al dit soort momenten kunnen ervoor

zorgen dat je je schuldig voelt —

omdat je denkt dat je de verkeerde

keuze hebt gemaakt of anders had

moeten reageren. Maar of je nu goed

of fout hebt gehandeld, of wel of niet

op de juiste manier hebt gereageerd:

het gevoel van schuld steekt vaak toch

de kop op.

Iedere persoon met dementie is

anders, en elke situatie is uniek. Je

weet meestal pas achteraf of iets de

juiste keuze was. Bedenk dat er vaak

geen goed of fout bestaat. Je kunt

onmogelijk alles perfect doen. Je deed

wat op dat moment binnen je

mogelijkheden lag — wat jij dacht dat

het beste was. En dat is precies wat

telt.

Zorgen voor iemand met dementie

betekent voortdurend keuzes maken

voor een ander, vaak in onzekere

omstandigheden. Dat is niet makkelijk.

Twijfelen, soms spijt voelen, of jezelf

afvragen of je het wel goed doet —

het hoort er allemaal bij.

Wees mild voor jezelf. Je doet wat je

kunt, met de beste bedoelingen. En

dat is genoeg. Je bent er, je zorgt, je

probeert, en dat maakt een wereld van

verschil.

Laat jezelf stralend falen — want

perfect zorgen is onmogelijk, maar

liefdevol zorgen is precies wat jij elke

dag doet.

Schuldgevoel bij mantelzorg: je bent niet alleen

DECEMBER 2025
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Kerstlicht
In stille dagen vol winterrust,

waar zachte woorden fluisteren in de lucht,
brandt in elke kamer een klein kerstlicht

dat warmte brengt en troost belicht.

Een hand, een glimlach, een vriendelijk gebaar—
ze maken het jaar na jaar weer waar:

dat kerst niet enkel in sparren schuilt,
maar in elk hart dat met liefde vult.

Moge vrede zacht uw dagen strelen,
herinneringen het hart doen helen.

En dat ieder hier, groot en klein,
met Kerst omringd mag zijn.

DECEMBER 2025
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We vieren mee met...

De jarigen van december worden gevierd 8 en 10 december op de afdeling

Proficiat aan:

IN DE

KIJKER

DE PASTORALE:

geen jarigen deze maand

STIL GELUK:

02/12/1938: De Vos Hilda

22/12/1934: De Jaeger Marcel

MORGENDAUW:

02/12/1930: De Paepe Jacqueline

Een positieve noot

LEVEN IS NIET
OPTELLEN,

LEVEN IS DELEN EN
VERMENIGVULDIGEN

DECEMBER 2025
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Romige Winterse Erwtensoep (makkelijk &
hartverwarmend)

Ingrediënten (voor ± 6 personen):

• 500 g spliterwten

• 1 liter groentebouillon

• 1 grote ui, fijngesneden

• 2 wortels, in blokjes

• 1 prei, in ringen

• 1 aardappel, in blokjes

• 2 laurierblaadjes

• Peper en zout

• Eventueel: stukjes rookworst of spek (optioneel)

Bereiding:

1. Spoel de spliterwten goed onder koud water.

2. Breng de spliterwten samen met de bouillon en laurierblaadjes aan de

kook.

3. Laat dit 30 minuten zachtjes pruttelen.

4. Voeg de ui, wortels, prei en aardappel toe.

5. Laat nog 45 minuten zachtjes koken tot alles mooi zacht is.

6. Haal de laurierblaadjes eruit en roer goed door (je mag ook even mixen

voor een extra romig resultaat).

7. Breng op smaak met peper en zout.

8. Voeg voor de liefhebbers wat stukjes rookworst of spek toe.

Tip: Deze soep smaakt nóg beter de dag nadien!

DECEMBER 2025
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Dankjewel aan al onze vrijwilligers, familie en
medewerkers

In deze bijzondere decembermaand willen we even stilstaan bij iedereen die

ons woonzorgcentrum elke dag warmte geeft.

Aan onze vrijwilligers, die met hun tijd, glimlach en aandacht zoveel meer

brengen dan ze zelf beseffen.

Aan de families, die met hun bezoekjes, telefoontjes en liefde ons huis

vullen met nabijheid.

En aan onze medewerkers, die met geduld, professionaliteit en een hart

voor zorg het hele jaar door het verschil maken.

Samen zorgen jullie ervoor dat onze bewoners zich gezien, gehoord en thuis

voelen.

Jullie kleine gebaren maken een groot verschil — soms groter dan woorden

kunnen zeggen.

Vanuit het diepste van ons hart: dankjewel.

Voor jullie warmte, jullie inzet en jullie aanwezigheid, elke dag opnieuw.

Moge deze feestperiode jullie rust, licht en verbondenheid brengen

We kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar opnieuw samen mooie

momenten te creëren.

DECEMBER 2025
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